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Opdrachten 
Dit was de laatste les. We hopen dat het leerzaam was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oude Magie 
 
Je leert veel over de magie van vandaag, als je de oude beschavingen uit de antieke wereldje een 
beetje kent. Geschriften en voorwerpen van de Egyptenaren, de Babyloniërs en de Grieken leren 
ons veel over de magie van het verleden en hoe deze de moderne wereld heeft beïnvloed. 
 
Egypte; 
De Egyptenaren waren de meesterstovenaars van de antieke wereld. Men zei dat er tien maten magie aan de 
wereld werden gegeven. Egypte nam er negen. De magie in egypte ontwikkelde zich tot een complex geheel. 
Je vindt er veel in terug zoals reïncarnatie en de overtuiging dat er godelijkheid schuilt in levende en 
levenloze dingen. Dit zien we ook terug bij de Native (indianen). 
 
De Egyptenaren waren de eerste die magie in types op deelde; ‘ua’ of ‘lage magie’ dat was magie voor de 
fysieke wereld van gezondheid, geld en geluk. ‘hekau’ of ‘hoge magie’ had te maken met de ziel. 
 
Egyptische magie is in onze wereld terecht gekomen via het boek van de Doden. Dit boek is een rijke bron 
van bezweringen, rituelen en toversproken om gevaar en het kwaad af te wenden tijdens de lange reis van de 
ziel in het hiernamaals.  
 
Voor de Egyptenaren bevatten woorden toverkracht. Niet zo verkeerd gedacht, tegenwoordig weten we 
hoeveel invloed onze gedachten kracht kan hebben. Om die te bewaren werden hiërogliefen gevormd. Het 
oog van Horus is zo’n hiëroglief, deze werd dan ook veel gebruikt in de Egyptische toverkunst. 
De legende verteld dat door jalousie en wraak , viel  Horus Seth aan, maar tijdens dit gevecht stak Seth hem 
een oog uit. Het oog werd in het oude Egypte beschouwd als symbool van de ziel. Ergens klopt dit nog, kijk 
maar eens diep in de ogen, dan kan het zijn dat je in iemands ziel kan kijken. Iriscopie, bv, de ogen laten veel 
zien. Thoth, de God met het vogelhoofd die heerste over de dag des oordeels, gaf Horus zijn oog terug in de 
vorm van een amulet.  
 
Om de toegang tot de onderwereld veilig te stellen gaven de Egyptenaren hun doden kostbare amuletten mee 
waarop het oog was afgebeeld. Zo hebben, Haitiaanse, natuurreligie beoefenaars, voodoo, Indiaanse 
mystieke traditie allemaal de symboliek van het alziende oog, of het derde oog gederfd.  
 
Griekenland: 
Vandaag de dag, beschouwen we de oude Grieken als logische denkende en wetenschappelijke mensen. 
Maar in werkelijkheid verpakte de Griekse filosofen het oude magische geloof in rationele argumenten. 
Volgelingen van Pythagoras ware vermaarde wiskundigen, maar ze beoefende ook magie. Hoewel ze er 
filosofische bedenkingen aan toevoegden. 
 
Een belangrijk aspect van de Griekse magie was de heilige naamkwaliteiten; dat hield in ‘het geloof dat het 
leven van een persoon in zijn of haar naam vervat zit’  Hierdoor werden aan namen en letters, het alfabet 
grote magische krachten toegekend. Het woord “abracadabra” is niet voor niks van Griekse oorsprong. 
De letters werden vaak in piramide vorm opgeschreven. Men droeg ze als kettinkje als amulet tegen het 
kwaad. De letters werden ook gebruik om ziekte af te wenden. Dit werd dan op een stuk papyrus geschreven 
men gooide het in de rivier die naar het oosten stroomde., zodat de ziekte samen met de letters naar de zee 
gevoerd werden en uitgevlakt werd. 
 
De oude Grieken hielden hun verborgen voor oppervlakkige kennissen en onbekende personen die hun pad 
kruisten. Dit was ter bescherming van hun zelf, zodat geen schadelijke bezweringen tegen hen zou worden 
uitgevoerd. Dit is voor ons natuurreligie beoefenaars herkenbaar, vandaar onze goddelijke heksennaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Babylon: 
Het antieke rijk Babylon, gelegen in het huidige Iran/Irak. Dat Antieke Babylon is een rijke bron van Magie. 
De Babyloniërs ontwikkelde een complex systeem van knopen magie., waarbij ze gezondheid, fortuin en 
liefde trachtte te controleren, door knopen te leggen en weer los te maken. 
 
Van de Babyloniërs hebben we ook het gebruik van wassen figuurtjes in de magie overgeverfd. Een 
sleutelfiguur in de Babylonische toverkunst is Ishtar, de Godin van vruchtbaarheid en liefde. Zij werd 
aangeroepen om kwade geesten uit te drijven. De achtarmige ster van Ishtar werd als beschermde talisman 
gebruikt. Ishtar is de voorloper van de genius een figuur die wordt opgeroepen uit rook en wierook om al je 
wensen te vervullen.  
 
Zeemagie 
We hebben al geleerd dat de oude Grieken magische woorden gebruikte dit in een rivier gooide die richting 
het oosten stroomde de zee in. 
 
Niet iedereen woont aan ze, maar we gaan allemaal wel eens een keer naar de zee, de zee heeft ook een 
bepaalde aantrekkingskracht. De zee wordt al duizendje jaren, eeuwenlang aanbeden maar ook gevreesd en 
gewijd. Maar er wordt ook gebeden, rituelen en offers aan opgedragen. Het was de verblijfplaats van Goden 
en Godinnen, maar ook van zeemeerminnen, watergeesten, slangen. 
 
Onder de golven van de oceaan liggen oude, legendarische continenten en beschavingen, de bekendste onder 
ons is Atlantisch, nog een paar zijn Lemurie, Lyonesse. 
 
Sommige wetenschappers en filosofen menen dat het leven vanuit de zee is voortgekomen. Eigenlijk is dat 
niet zo vreemd gedacht, we zien dus dat de zee zowel het begin als het einde is, de alfa en de omega, zowel 
de bron als de vernietiger van het leven. 
 
In de prehistorie woonde de bevolking langs de rivieren of de kunst. Op deze wijze was het overleven 
makkelijke, er was genoeg voedsel zoals; vis, schelpdieren, zeewier. Ook was dit een plek waar de eerste 
eenvoudige vaartuigen van riet, hout en henneptouw gemaakt werden. 
 
De mensen die van de zee afhankelijk waren voor hun voedsel, personifieerden in hun leven Goden en 
Godinnen die vanuit de diepte omhoog rezen en ze sloten de eenvoudige mensen liefdevol in hun armen. 
Vele van de oude godheden van de zee kom je alleen nog maar in de boeken tegen.  
 
Aan Poseidon, Isis, Llyr, Pontus, Mari, Nehalennia, Neptunus, Tiamat, Aphrodite, Venus en vele anderen 
werden wierook en offers opgedragen. Wat de boeken niet blijken te weten is dat ze nog steeds onder ons 
zijn Hun fluisteringen worden gehoord in de zucht van de ziedende zee en hun krachten nemen toe en af 
volgens de fase van de maan. 
 
De zee is onze oermoeder, veel ouder dan de bergen, de stenen en de bomen, zij is de tijd zelf. Om zeemagie 
toe te passen is zeker respect voor nodig, men hoeft niet de Goden te aanbidden, maar heb zeker respect voor 
de onuitputtelijke bron van energie en haar Goden en Godinnen, die liggen te wachten om weer erkend te 
worden. 
 
Zeemagie voer je het beste bij zee uit, of vlak daarbij. Hoewel je een heleboel rituelen best een beetje kunt 
veranderen, zodat het overal toegepast kan worden. Maar……gebruik hierbij dan wel de symbolen van de 
zee. Zoals bv het gebruik van zeezout, ook zeewier, zeezand en schelpen zijn voorwerpen die bij de zee 
horen. Zeemagie is even mysterieus en flexibel als de zee zelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eb en vloed; 
Eb en vloed is een essentieel onderdeel van zeemagie, zoals de maan is voor alle magische rituelen. Eb en 
vloed staan voor de hartenklop van de Oceaan. Voor je magische rituelen kun uit deze voortdurende in 
beweging zijnde krachten energieën tappen en je kunt ze ook aanroepen als je hulp nodig hebt. 
Er zijn 3 fase die heersen over de getijen deze zijn; 
 

1. Vloed; wanneer het tij opkomt. 
2. Hoogwater; de hoogste stand van de zee op het strand per 12 uur 
3. Eb, wanneer het tij terugtrekt. 
4. Laagwater. Al wordt over het algemeen niet gebruikt binnen de zeemagie. Echter is het wel een goed 

getij voor meditatie, zelfbezinning en om vorige levens te onderzoeken. Geen magie maar zeker 
nuttig. 

 
Bij vloed voert men alle productieve positieve rituelen en formules uit, zoals vruchtbaarheid, fortuin en 
healing. 
Hoogwater is het beste om zowel positieve als negatieve magie uit te voeren. 
Bij Eb worden dingen verbannen of teniet gedaan. 
 
In feite net zoals bij de maanfase, Vloed – toenemende maan.  
Hoogwater volle maan. 
Eb afnemende maan. 
Laag water nieuwe maan. 
 
Wil je zeemagie uitvoeren met de getijen kun je dit op internet vinden www.getij.nl. 
Zeker handig wanneer je zelf niet aan zee woont. Wanneer je de juiste tijd van de getijen weet krijg je 
uiteraard het beste resultaat voor het uitvoeren van je magie. Wil je bv hoogwater magie uitvoeren kijk op 
het tabel voor de hoogste waterstand van de maand voor het aangewezen moment. De hoogste waterstand is 
altijd bij volle maan. De hoeveelheid energie is dan ook het groots.  
 
Het heel praktisch en verstandig om de getijen te noteren. 
 
Stel; je voert een ritueel uit op een afgezonderd stukje strand deze zijn overigs heel magisch. Dan is het zeker 
heel handig dat je weet wanneer het hoogwater is zodat je voorkomt dat je niet ingesloten raakt door de zee. 
 
Hulpmiddelen; 
Hulpmiddelen zijn natuurlijk bij de zee en het strand zelf te vinden. Het kunnen natuurlijke voorwerpen zijn, 
zoals schelpen, maar ook niet natuurlijke door de mens zelf gemaakte voorwerpen zijn, net zo oud als de zee 
zelf en net zo nieuw als de ochtendgloren. 
 
Schelpen worden als geschenken van de zie gezien, om zo de godheden van de oceaan te vertegenwoordigen. 
Lange spiraalvormige schelpen symboliseren de goden en ronde schelpen de godinnen. Dit zijn dus mooie 
symbolen voor je God en Godin voor op het altaar. 
 
Als je een ritueel gaat uitvoeren op het strand, maak dan altijd een beschermde cirkel/kleine tempel. 
Het beste is om deze van schelpen te maken, schelpen die je speciaal voor dit doel bij elkaar hebt gezocht. 
Neem een grote wulk ( zo’n schel wat je tegen je oor houd). Je hoort dan de stem van de zee (bloed door je 
aderen stromen) Laat deze stem tot je spreken, je hoort boodschappen van de toekomst of uit het verleden. 
Het geluid van de zee kan ook je geest leegmaken om paranormale boodschappen te ontvangen. 
 
Vind je een voor jou speciale schelp op het strand, gan kun je hier een beschermde of geluks amulet van 
maken. 
 
Schelpen in huis kunnen een geleider zijn voor de stemmingen in huis. Houd de schelp tegen je oor, is het 
geluid heel hard, dan is de zee ruw, zacht geluid is de zee glad en kalm. Maar als je bv hard de trap op 
loopt……is waarschijnlijk het geluid altijd hard. 
 
Een schelp geplaatst bij de ingang van je woning verzekert je ervan dat het geluk zal binnen stromen. 
 



Om negativiteit te verdrijven wordt er aan de kust op tritonshoorns of andere grote schelpen geblazen om de 
Goden en watergeesten uit te nodigen voor het ritueel.. 
 
Drijf hout wat doordrenkt is met het zoute water, gedroeg door de zon, leent zich goed voor vuurmagie. 
Zo creëer je mystieke natuurlijke kampvuren. Maar drijfhout leent zich ook goed om magische formules in te 
kerven, om wat je nodig hebt te manifesteren en het weer in zee terug te gooien onderwijl spreek je, je 
spreuk of wens uit. 
 
Een klein stukje drijfhout kun je ook gebruiken voor amulet of talisman. Maar je kan er een uitstekende 
magische staf van maken, waarmee je de cirkels mee trek op het zandstrand. 
 
Een vuistregel is; wat de zee ons ook schenkt is goed. 
 
Stenen met een gat erin 
Stenen met een gat erin, worden onder ons wensstenen genoemd, hierover is gesproken in fase 1 bij 
kaarsmagie. Het zou je wens versterken als je je geschreven wens 3 maal door het gat liet gaan. Dit gat moet 
een natuurlijk gevormde gat zijn door de natuur zelf gemaakt. 
 
Als je op het strand loopt, of waar dan ook en je vindt een steen met een gat erin, neem hem dan mee. 
Wees je bewust dat dit een zeer waardevol magisch hulpmiddel is, niet alleen voor je spreuken. De holle 
steen is een van de meest waardevolle magische instrumenten en hij is wanneer bij zee gevonden een 
cadeautje van de zee. Het is het symbool van oneindigheid en de vrouwelijke krachten van de natuur, het is 
een heilig voorwerp, werktuig. Mocht je er 1 of meerderen in je bezit krijgen, ga er net als al je andere 
werktuigen zorgvuldig en respectvol mee om. Denk er over na waarvoor je de steen wilt gebruiken, als 
wenssteen, of als genezende steen, het is of en niet en en.  Nou ja, niet helemaal gebruik je de steen als 
wenssteen, dan mag de steen ook gebruikt worden bij het zien van watergeesten, dat is de enige uitzondering. 
 
Buiten dat je, je spreuk door het gat kan laten gaan, kun je ook met de steen de watergeesten van de zee te 
ontmoeten. Neem je een steen met een gat erin ’s nachts tijdens hoogwater mee naar de zee. Ga met je 
gezicht naar de zee staan en doe 1 oog dicht en houd de steen voor het andere open oog. Kijk door het gat en 
je zult de watergeesten zien.  
 
Voor genezing en indien een bad, leg je steen in je badwater, gevuld met voldoende zeezout en wat 
eucalyptus olie stap in bad. Gebruik deze steen dus alleen voor genezing………. 
 
Zeewier; 
Zeewier  is een belangrijk voedingsmiddel, een voedingsmiddel wat in de westerse landen nog niet helemaal 
op zijn waarde wordt geschat. Zeewier leent zich ook goed voor magie. Dus dubbel op en een gezond 
voedingsmiddel en voor rituelen. Zoek wat zeewier op het strand en laat er een klein stukje buitenhuis 
drogen. Als het wier helemaal droog is, hang je het binnenshuis op en het huis is beschermd tegen brand. 
 
Gedroogde zeewier wordt ook gebruikt als aanmaakmateriaal voor vuurkampen, dus drijfhout van de zee 
samen met zeewier, prachtig magisch bij vuurmagie of kampvuur. 
 
Het schijnt ook een goede weervoorspeller te zijn, als het wier krimpt, wordt het zonnig en als het opwelt en 
vochtig aanvoelt wordt er een weersverandering verwacht. 
 
Een klein stukje zeewier dat je in een goed afgesloten fles met whisky stopt en voor het raam zet, zal voor 
voorspoed aan genoeg geld voor je huishouding brengen. Wel even om de dag  de fles omschudden. 
 
 
 
 
 
 
 



Enkele rituelen 
 
Als je het gevoel hebt dat je vervloekt, behekst, woedend of in de war bent van angst, loop dan bij 
zonsopgang en eindje de zee in. Laat de golven lekker om je heen kabbelen en zeg het volgende van gelijke 
strekking; 
 
Ik ben een reinigingsritueel aan het doen, op de plek waar het leven is begonnen. 
De golven kabbelen om mijn lichaam en geest heen, alles valt van mij af in de zuiverende zee. 
Ik voel mij helemaal fris en vernieuwd, net zo fris als de zee. Dank u, blessed be. 
 
Vervolgens loop je uit het water naar het strand en je laat je lichaam opdrogen door de wind. 
 
In trance raken; 
Ga met laagwater op het strand boven de vloedlijn zitten en doe je ogen dicht. Ontspan je en luister naar de 
branding van de zee en je zult vanzelf in een trancetoestand raken.  
 
Je kunt ook met volle maan, dus hoogwatergetij de weerspiegeling van de volle maan op het 
zeewateroppervlak  in kijken. Volg de weg van luna met je ogen naar de horizon en terug herhaal dit zolang 
je in trance bent. 
 
Zeeheksenfles 
Deze kan ik jullie niet onthouden. Neem ’s morgens heel vroeg liefst vlak na vloed, een grote stopfles die je 
goed kunt afsluiten, bv een weckfles, neem ook een zak (niet van plasstick) mee naar het strand. Verzamel 
op het strand, kleine stukjes drijfhout, schelpen en steentjes, doe deze in je zak. Als je een heleboel dingen 
bij elkaar verzameld hebt, zoek dan een rustig plekje op het strand en leg de spulletjes voor je neer. Stop dan 
alles, 1 voor 1 in de fles onderwijl spreek je uit; 
 
Amulet van de zee, die ik hier heb gevonden, er is beschermde energie aan je verbonden. 
 
Als elk stukje in de fles zit, gooi je er een half handje vers zand in en vervolgens vul je het met zeewater. 
Sluit je fles nu stevig dicht en neem de fles mee naar huis. Graaf een gat in de grond vlak bij je voordeur 
waar de fles precies in past. Terwijl je de fles in het gat zet, spreek je het volgende uit; 
 
Golven op het strand, eeuwig eb en vloed, alles is nu stil en dat is goed. 
De zee zal het kwaad afweren, mijn wil is om dat te manifesteren. 
 
Bedek de fles zodanig met aarde dat alles er weer normaal uitziet. Wanneer je geen tuin hebt, kun je de fles 
in een bloempot begraven, bedekt met aarde en zet hen ergens buiten vlak bij je huis neer, eventueel op 
balkon. 
 
Voor voorspoed met schelpen; 
Bij vloed voer je dit ritueel uit. Vind twee schelpen nog aan elkaar vast, zoals een mossel of oester.. 
Leg er een muntstuk in, of een parel. Bind de schelpen vast met zeewier en groene wol of andere groen 
natuurlijk materiaal. (Let op dat voor alles wat teruggaat naar de zee, op natuurlijke basis is, we gooien geen 
troep in de zee!). Gooi de gebonden schelpen in de zevende golf, spreek hierbij het volgende uit; 
 
 
Vrijwillig schenk ik u, machtige zee, wat ooit uw deel was, ik vraag u: breng mij terug de voorspoed die 
ooit de mijne was. So motei t be, blessed be. 
 
Bij zonsondergang kan je dit ritueel doen als je tegenspoed heb op financieel gebied. 
Voer dit ritueel uit bij eb, als de zee ondiep is, bij zonsondergang, wanner de zon zijn gouden stralen over de 
golven uitstraalt. Vaak associeert men de zon met het uitdrijvende magie, of het laatste restje blokkade met 
zonsondergang te doen laten wegzakken met litha. Maar met betrekking tot geld zaken heeft het een 
keerzijde, het levert u wat op. Dus eigenlijk drijf u het tegenspoed van de geld zorgen uit, u wilt de 
rekeningen weer kunnen betalen, maar dan moet er wel geld komen. Wat moet u doen? 
 
 



• Doe 7 goudkleurige munten in een stoffen zakje. Het muntstukje mag ook zilver zijn met een gouden 
rand. 

• Waad een stukje langs het gouden pad van de stralen van de zon, gooi dan uw eerste munt als offer 
in de zee, spreek uit;  gouden pad over de zee, breng voorspoed mee. 

• Loop nu een beetje verder, terwijl je de munten 1 voor 1 over het pad uitstrooit en de rijm herhaalt 
tot de munten geofferd zijn. Lukt het je om iedere munt door een golf te laten meeslepen, dan levert 
dat een sneller resultaat op. 

• Wandelt tot slot zevenmaal in de met de klok mee langs een gouden cirkel van de zonnewater en 
keer langs het gouden gelopen pad terug naar de oever. 

 
 
Zeevruchten geschenk van liefde; 
Aan beide zijde van de Atlantische oceaan associeert men de pomander met liefde (een vrucht, versierd met 
kruidnagel). In gelijkmatige klimaten gebruikt men eerder een grote rode appel dan de gebruikelijke 
citrusvruchten. Citrus vruchten werden door zeelieden in mediterrane streken als geschenk meegebracht naar 
huis. Zodoende kon de echtgenote of geliefde een liefdes pomander maken om tijdens zijn afwezigheid in 
huis te hangen, zodat hij weer veilig in de thuis haven zal keren. Het is ook een oude druïdensymbool van 
eeuwig durende liefde is de appel versierd met kruidnagel. Met Samhain, bij aanvang van het Keltisch jaar, 
doet men op sommige plaatsen nog steeds aan appelhappen als overblijfsel van een oud huwelijkceremonie.  
 
In plaats van de pomander weg te geven , kan men hem ook ophangen als offer voor iemand die u gelukkig 
zou kunnen maken. Maak de pomander vrijwillig zonder eisen te stellen. Laat uw liefde drijven op de 
kosmische zee zodat uw geschenk zich kan vermenigvuldigen. U kan dit geschenk ook maken voor een 
persoon die naar liefde van een partner hunkert. 
 

• Gebruik een granaatappel of een grote,stevige rode appel of sinasappel om een man/vrouw aan te 
trekken of zijn veilige terugkeer te bewerkstellen (zeker goed voor avontuurlijke mannen, zoals 
bergbeklimmers etc). gebruik hele en gemalen kruidnagel 

• Bereid een 1 of 2 kruidnagel met stamper en vijzel, u kunt ook fijn gemalen kruidnagel gebruiken. 
Onderwijl giet je via je geestesoog gouden stralen van liefde, bescherming en genezing, visualiseer 
de begeerde persoon, of hij die naar u terug moet keren. 

• Druk vervolgens hele kruidnagels in de vorm van een hart in de vrucht, of de initialen van de 
persoon in kwestie omgeven door een beschermde cirkel van kruidnagels. 

• Bij iedere kruidnagel die u in de vrucht druk, benoemd u een geschenk voor de persoon in kwestie 
zoals, loyaliteit, eerlijkheid, vrolijkheid, saamhorigheid, geluk, sterkte enz. 

• Maak vervolgens 2 onafgebroken ringen met elkaar verbonden, waarbij u opnoemt als geschenk; 
gezondheid, overvloed, wijsheid, kennis, oprechtheid, trouw enz. 

• Wentel nu de vrucht in de kruidnagel mengsels, hang hem op in een droge, warme ruimte. Zodra de 
vrucht droog is, schenk u hem aan uw geliefde,  als symbool voor uw liefde en groeiende toewijding. 
Indien u deze voor een andere persoon heb gemaakt om een begeerde te ontvangen. 

• Indien je geliefde of geliefde persoon zoals een zoon of dochter afwezig is, hang dan de vrucht aan 
een groen lint vlak bij een raam of deur in de richting waar hij of zij is vertrokken. Wanneer de 
persoon veilig terug is gekerkt, haal dan de vrucht weg, dank de vrucht en alle magische krachten 
voor de veilige terugkeer, begraaf de vrucht in moeder aarde. 

• Heeft u geen geliefde maar wilt u wel dat deze je pad kruist, hang dan u pomander in het midden van 
de kamer, zodat hij of zij uit iedere mogelijke richting kan arriveren. Dit geldt ook als u deze 
pomander hebt gemaakt voor iemand anders. 

• Weet wel, ga niet thuis zitten wachten, zo werkt het niet, ga er op uit, zodat je geliefde uit alle 
richtingen kan komen, er op uit kan ook via een dating site op internet, bv lexa. Zitten wachten thuis 
is eenzijdig en zo ontmoet je niemand,  moge dat duidelijk zijn.  

 
 
 
Deze les is samengesteld door: 
Jolanda Mentrix Natuurreligie Groep Knossos Anders 
 
 


