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                 Zuiveren van o.a je Werktuig  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reiniging, wijden en bekrachtigen. 

Mensen die elke vorm van de oude religie beoefenen maken gebruik van magische werktuigen bijv. 

bij inwijdingen en rituelen. Elk werktuig wordt gekoesterd en worden alleen gebruikt bij magie. 

Niet alleen in de natuurreligie maak men gebruik van werktuigen, de meeste religies maken gebruik 

van werktuigen in hun uitvoering van ceremonies. 

Door je werktuig, sieraden, kaarsmagie, spreuken, te zuiveren, bekrachtigd je het ook voor het doel waarvoor 

men het wil gebruiken. Ook spreuken worden bekrachtigd om zo je wens te versterken. 

 

Ook grote voorwerpen zoals als een kast die je hebt geërfd kun je ontdoen van de energie die er in zit en niet 

de jouwe is. Je kunt dit op vele manieren doen. Persoonlijk ben ik praktisch ingesteld, dus hou ik het 

eenvoudig doch net zo krachtig, zolang je het maar met je pure intentie doet vanuit je hart. Als je dat kan, 

maakt het niet uit hoe groot een ritueel enz is, vertrouw daar op. 

 

Onderstaande ritueel kan je met alles doen wat je heb gekocht of gekregen.  

Je kan ook de zin veranderen bijv; “ met mijn wilskracht reinig ik deze hanger met het element vuur, mogen 

vuur verteren al wat in mijn weg staat”.  Pas het naar eigen wens aan, het gaat erom dat het gezuiverd wordt 

door de elementen, dat is de hoofdmotor, wat je erbij uitspreekt kan en mag in je eigen woorden. Zoals ik al 

benoemden en zijn vele manieren, zolang het vanuit je intentie gaat en puur is komt het altijd goed. 

 

Overgaan tot wijden en reiniging van werktuig en spullen. 

Wat heb je nodig; 

 

Kaars (wit of rood) + standaard, water, zout (liefst zeezout) en zuiveringswierook (bijv. lavendel, salie, 

rozemarijn,) 

Kaars staat voor het element vuur 

Water, voor water 

Zout voor aarde 

Wierook voor lucht. 

  

Zet alles klaar op je altaar liefst in de juiste volgorde, ontsteek alles 

Spreek onderstaande uit terwijl je het voorwerp er doorheen haalt. 

LET OP er niet in houden, dan zou het voorwerp kunnen verbranden, bijv een spreuk op papier. 

   

Lucht, haal je ……… een paar keer door het wierook en zeg daarbij: 

Met mijn wilskracht reinig ik deze (benoem wat je reinigt) van al wat negatief is en ik bekrachtig het 

met de kracht van het lucht en al wat hierbij hoort. 

 

Vuur, haal je …….. een paar keer door de vlam en zeg daarbij: 

Met mijn wilskracht reinig ik deze (benoem wat je reinigt) van al wat negatief is en ik bekrachtig het 

met de kracht van het vuur en al wat hierbij hoort. 

 

Water haal je …….. een paar keer door het water of sprenkel het en zeg daarbij: 

Met mijn wilskracht reinig ik deze …….. van al wat negatief is en ik bekrachtig het met de kracht van 

het Water en al wat hierbij hoort. 

 

Aarde haal je ………. een paar keer door het zout of strooi het en zeg daarbij: 

Met mijn wilskracht reinig ik deze ……… van al wat negatief is en ik bekrachtig het met de kracht 

van het Aarde en al wat hierbij hoort. 

  

Houd de ………. in de lucht en zeg luid maar krachtig  ( dit is geen pre, maar geeft wel iets extra’s) 

Door lucht, vuur, water en aarde, is mijn (deze)……. bekrachtig.  

Moge de kracht van de geest/spirit wijsheid toevoegen en het kracht geven.  

Mij bescherming bieden van alle kwade invloeden. 

  



Zo zal het zijn, dit is mij wil  herhaal 3X ( kan gezegd worden bij kaarsmagie, hoeft niet perse bij inwijden 

/reinigen van spullen) 

  

Nu is het gezuiverd, ingewijd of bekrachtigd en stroomt jouw energie en intentie er ook in.  
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