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Waarom wij behoren te zwijgen over onze rituelen en spreuken. 

 

Zwijgen en terughoudendheid vormen een belangrijk onderdeel van alle spirituele disciplines en 

binnen godsdienstige tradities zijn zij wier arbeid en contemplatie het hoogst worden aangeslagen 

degenen die zo weinig mogelijk zeggen. 

 

Er bestaan binnen de natuur/oud religie geheime woorden en rituelen die nooit worden uitgesproken 

of waar nooit naar wordt verwezen buiten hun onmiddellijke verband en wanneer magie of 

bezweringen voor mensen gedaan wordt, waarschuw hen er met niemand over te praten. 

‘Weten, durven willen; en blijven zwijgen’. Dit is de grondregel in de hekserijen betekend: de 

kennis bezitten, het zelfvertrouwen en de moed hebben om haar te gebruiken, willen dat het gebeurt 

(dwz de bezwering uitvoeren) en er niet over praten, omdat dit de energie verstrooit! Wanneer  je 

erin heb toegestemd om jouw kunnen voor iemand aan te wenden, druk ze dan op het hart: ‘wees zo 

goed niemand te vertellen dat jij dat voor de persoon hebt gedaan, praat er nooit met wie dan ook 

over en verklap als het werkt nooit hoe je, je ZIN hebt gekregen. Kortom, vergeet dat je om raad 

bent komen vragen! 

 

Wanneer we als coven binnen een cirkel werken is dezelfde regel van toepassing: we doen de 

bezwering, bergen de spullen die we hebben gebruikt (bv haarlok, nagel, kledingstuk) in een 

gesloten envelop weg en praten er nooit meer over. Als er met een foto van een persoon of ander 

materiaal van een persoon bv ring, moet worden teruggestuurd, gebeurt dat in een gewone envelop 

zonder begeleidende brief.. 

 

Bindings – en verliefdheidsbezweringen zijn niet blijvend, ze verliezen mettertijd hun kracht en 

moeten dan worden hernieuwd. Aan het werken van magie komt een ontzaglijke inspanning van de 

geest, de wil en het concentratievermogen te pas, tezamen met fysieke en emotionele energie.  

 

Daarnaast moeten mensen zich zelf voor hun belangen willen inspannen en niet verwachten dat een 

beoefenaar in deze religie alles voor hen doet. 

 

De magie werkt door middel van resonantie en dat energie zich beweegt via gedachten en geluid. Er 

wordt aangenomen dat elke gedachte, idee of handeling een vibratie uitstuurt naar het astrale plan, 

het eerste plan waarheen we na onze dood opstijgen. Wanneer   heksen bij het uitspreken van een 

bezwering, gebruikmaken van gedachten en geluid treft de vibratie de astrale tegenhanger van 

degene voor wie de magie bedoeld is en reageert de ontvanger. 

 

Een groep geoefende, toegewijde en vastberaden Pegan’s kan door geconcentreerde inspanning van 

hun gedachten, wilskracht en techniek dingen veranderen of doen gebeuren in overeenstemming 

met hun gezamenlijke wil, die als een krachtige elektrische ontlading voor een bepaald doel in een 

bepaalde richting geprojecteerd. 

 

Bij helingsrituelen wordt gewoonlijk diepe meditatie toegepast, waarbij we het beeld van de zieke 

in volledige perfecte gezondheid in onze gedachten vasthouden. 

 

“Om de Goden te kennen is volledige wegcijfering van het zelf en de diepste nederigheid vereist” 

 



De namen van je Godin en God worden NOOIT aan buitenstaanders bekend gemaakt. Een van de 

redenen hiervoor is dat de ware namen dan nooit oneerbiedig kunnen worden gebruikt en ook dat ze 

een bijzondere suggestieve kracht bezitten. 

 

Oplossing vinden. 

 

Een pegan zal als hij/zij verstandig is, niet (altijd) een oplossing aandragen en daarmee iemand van 

alle initiatief beroven; eerder zal hij/zij misschien een pad aangeven waarlangs mogelijk verlichting 

te vinden is en geduld en volharding aanbevelen, met verwijzen naar de spreuk van Socrates 

(Griekse filosoof )  http://nl.wikipedia.org/wiki/Socrates_(filosoof)  Citaten van hem 

 http://www.wijshedenenspreuken.nl/auteur/socrates/1.html  en  

http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-socrates.html  
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